
 
 

 

 

 

 

 

Weekbrief nr.3  Zondag 11januri 2026 

1e zondag na Epifanie; Liturgische kleur: rood 

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN   

DE MENTIMETER  

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 

 

AANGEPASTE GEZINSDIENST IN NUMANSDORP 

De voor zondagmiddag aanstaande geplande 

aangepaste gezinsdienst zal niet doorgaan. Gelet 

op de slechte toestand van de wegen en gelet op 

de kwetsbaarheid van onze doelgroep vindt de 

commissie, die deze diensten organiseert, het niet 

verantwoord om velen vanuit de Hoeksche Waard 

naar Numansdorp te laten rijden. 

Helaas! 

Onze volgende dienst is op zondagmorgen 22 

februari om 10.00 uur in de Dorpskerk van 

Westmaas. 

 

MIJMERINGEN AAN HET SPUI: Jaarwisseling; 

Een nieuwe morgen. Een nieuwe dag. Die 

overgang gaat meestal geruisloos. Bij de overgang 

van het ene naar het andere jaar gaat het er wat 

rumoeriger aan toe. Van 2025 werd het al knallend 

2026.  

Dat is de charme van de jaarwisseling. Het gevoel 

dat er echt wat moet gebeuren om het nieuwe 

jaar in te luiden. Afscheid nemen van wat er is 

geweest om weer ruimte te maken voor wat komt. 

Als het omslaan van een nieuwe bladzijde in een 

boek. 

Achteromkijken hoort ook bij oudjaar. Bij de 

conferences. De cabaretiers houden ons als een 

soort moderne dominees een spiegel voor. In ruim 

een uur komt het hele jaar met alle successen en 

mislukkingen voorbij.  

Het nieuwe jaar is een mooi moment om je af te 

vragen waar je staat. Om de relatieve ruimte in de 

agenda te benutten om de balans op te maken. 

Om te overwegen wat wel en wat niet meegaat 

het nieuwe jaar in. Om te 

veranderen wat anders kan en 

moet. Dat schijnt trouwens niet 

van het ene op het andere 

moment te gaan. Een 

verandering vraagt een proces 

van 90 dagen, zeggen de veranderdeskundigen. 

Een pleidooi dus om langer met goede 

voornemens bezig te zijn.  

Voorlopig staan we met het nieuwe jaar nog maar 

aan het begin. Maar na de kaarten en berichten 

met goede wensen wordt op de 

nieuwjaarsrecepties het glas geheven en kan het 

gewone leven weer beginnen. 

Met de dichter van Psalm 8 uit de Bijbel mogen we 

het ons zo nu en dan verwonderd afvragen: wie is 

de mens? En wat doen we met de 

verantwoordelijkheid die ons is aangereikt. Ik hoop 

dat we, voor zover het in onze macht ligt en we er 

invloed op hebben, dat vertrouwen niet 

beschaamd maken.  

Op wereldniveau lijken alle goede voornemens 

onbegonnen werk. Want er zijn in het afgelopen 

jaar opnieuw veel wonden aangebracht als het 

gaat om politieke strijd. De ene mens bleek de 

ander een wolf te zijn. Dan hoop ik op de nieuwe 

dag. Of met de woorden van een avondlied dat 

gezongen wordt voor het aanbreken van de 

ochtend: ‘Kom, nacht, en troost ons zacht. Kom, 

God, genees ons hart. Kom, leg uw hand op ons en 

heel zo elke wond. Heel, Vader, ook de diepste 

wond’. 

 

BIJ DE DIENST Op deze eerste zondag na Epifanie 

zal er afscheid worden genomen en worden drie 

nieuwe ambtsdragers bevestigd. Het past mooi bij 

de inhoud van de dienst waarin het gaat over de 

doorwerking van de doop van Jezus en de werking 

van de Geest die eraan voorafgaat. 

 

WELKOM EN AFSCHEID Op zondag 11 januari wordt 

Hugo Crucq ontheven van zijn taak als 

kerkrentmeester. Hugo is sinds 1983 in diverse 

ambten en taken actief geweest voor De Open 

Hof en haar voorgangers. Hij heeft o.a. het Samen-

Op-Weg-proces begeleid als projectleider. In het 

college van kerkrentmeesters is hij 16 jaar actief 

geweest als secretaris. In het volgende 

KerkmagaZIN kunt u er meer over lezen. Wij zijn 

hem veel dank verschuldigd. 

Ook heten we in deze dienst 3 gemeenteleden 

welkom en worden zij in deze dienst bevestigd. 

Janneke Hempel als ouderling-kerkrentmeester, 

Wilma Petersen als ouderling en Jan-Pieter 

Uittenbroek als kerkrentmeester Hij zal de taak als 

secretaris op zich nemen. Janneke neemt o.a. de 

coördinatie van het KerkmagaZIN op zich. Wilma 

zal zich de eerste maanden gaan oriënteren op de 

mogelijke taak als scriba. We wensen hen een 

goede tijd in de taak die aansluit bij hun talenten. 

Namens de kerkenraad en college van 

kerkrentmeesters, Marc Bijl, preses 

 

BIJBEL BASICS  Jezus wordt gedoopt. 

Deze zondag is de eerste van een blok met vier 

verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De 

belangrijkste boodschap van het boek is dat er 

met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: 

Gods nieuwe wereld is dichtbij. 

Op deze zondag staat Marcus 1:1-11 centraal: 

Johannes de Doper roept de mensen op om zich 
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te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook 

Jezus laat zich door Johannes dopen. 

 

BASISCATHECHESE Zondag 11 januari is er weer 

basiscatechese voor de kinderen van groep 6 t/m 

8. Kom je meedoen? Het start na de kerkdienst om 

11.30u en is om 13.00u weer afgelopen. We doen 

spelletjes, praten over geloof en eten natuurlijk een 

broodje knakworst! 

 

DE 1E COLLECTE IS VOOR  NOODHULP OEKRAINE 

 Verwoeste huizen, een ontwrichte 

infrastructuur en nauwelijks warmte en 

elektriciteit. De grootschalige oorlog in 

Oekraïne gooide het leven en de 

toekomst van veel inwoners volledig 

overhoop. De veerkracht van de 

mensen in Oekraïne is 

bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de 

ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan 

hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 

kinderen. Daar helpen we ze graag bij. 

Kerk in Actie werkt samen met kerken en 

hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 

slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Meer 

informatie: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noo

dhulp-oekraine/  

 

De 2e collecte is voor het kerkenwerk. 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan  

2 collectemandjes. 

 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  

bijdragen aan de collecten. 

 

 

 

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  

VAN DEZE KERKDIENST 

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente  

Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 

uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  

in de Huiskamer en de Omloop.  

Daar is koffie/thee/limonade. 

KERSTENGELACTIE Lieve Kerstengelen, in de vier 

weken van advent zijn jullie op pad geweest om 

om te zien naar een gemeentelid, die dat wel kan 

gebruiken. Een kaartje, een attentie, een bezoekje, 

iets lekkers en nog veel meer creativiteiten zijn er 

op 46 adressen thuis bezorgd. We willen jullie 

daarvoor hartelijk bedanken! Jullie inzet wordt zeer 

gewaardeerd. 

We doen dit nu al 6 jaar, en steeds weer zijn er 

voldoende kerstengelen in ons midden. Dat voelt 

goed! De kerstengelencommissie 

 

OECUMENISCH AVONDGEBED In het kader van de  

wereldwijde 'Week van 

gebed voor eenheid van 

Christenen' wordt er op 

woensdagavond 21 januari 

van 19.00-19.45 uur in De 

Open Hof een 

oecumenisch avondgebed gehouden. Het thema 

luidt: Eén van Geest. De inhoud is dit jaar 

voorbereid door gelovigen uit de Armeens 

Apostolische Kerk. Deze kerk is diep geworteld in 

de traditie van de vroege kerk en is tot op de dag 

van vandaag een bron van geloof en veerkracht. 

Twee plaatselijke voorgangers leiden de dienst: 

pastor Jack Geurts en ds. Carla Schoonenberg. Er 

wordt medewerking verleend door enkele zangers 

o.l.v. de musicus Leo Lommers. Van harte welkom 

in De Open Hof aan de W. van Vlietstraat 2a in 

Oud-Beijerland. 

 

MUZIKALE LEIDING  In oktober 2026 is Leo Lommers 

30 jaar kerkmusicus in De Open Hof te Oud-

Beijerland. Zondag 11 oktober gaan we een groot 

kerkmuzikale viering houden. Voor alle zondagen 

door het jaar heen, wanneer Leo speelt, opent hij 

de dienst met een koraalvoorspel uit het 

Orgelbüchlein van J.S.Bach. Dit werk wordt 

beschouwd als één van de belangrijkste 

pedagogische en vooral Liturgische werken in de 

orgelliteratuur. 

 

  
In de maand  januari   zamelen we koffie, thee en 

vruchtendranken in. Door de week tussen 10 en 12 

uur bent u ook hartelijk welkom om uw product(en) 

in het krat te zetten.  Naast genoemde producten 

kunt u ook houdbare producten inleveren. Namens 

de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

SAMEN EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN? 

Tijdens de afgelopen 

Kerstdagen en de dagen rond 

de jaarwisseling was het in 

Kerkelijk Centrum 'Open Hof' in 

Kampen een drukte van 

belang. Tientallen voorgangers, zangers, 

organisten en andere muzikanten hebben hun 
beste beentje voorgezet om elkaar, alle vrijwilligers 

en alle andere aanwezigen geduld, moed, 

inspiratie, verbinding, hoop en 

doorzettingsvermogen toe te zingen, toe te 

musiceren en toe te spreken. Het moeten 

bijeenkomsten zijn geweest, waar de warm-

hartigheid vanaf spatte. Dit soort vieringen worden 

in de Open Hof in Kampen sinds 21 november 2024 

gehouden ... anders gezegd: vanaf de dag dat 

het, inmiddels alweer twaalf jaar in ons land 

verblijvende, Oezbeekse gezin Babayants (vader, 

moeder, vier kinderen) er een gastvrij onthaal 

kreeg en er nog altijd verblijft. De vieringen worden 

niet alleen tijdens hoogtijdagen gehouden, maar 
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doorlopend: alle dagen van de week, alle uren 

van de dag. Kerkasiel wordt dat genoemd en het is 

de enige toegestane manier om het gezin te 

beschermen tegen arrestatie en tegen 

gedwongen uitzetting en terugkeer naar 

Oezbekistan. Met name voor de in ons land 

inmiddels diep-gewortelde kinderen zou dat een 

zeer ingrijpende en mensonterende ramp 

betekenen. Of alle kerkasiel-vieringen ertoe zullen 

leiden dat het gezin daadwerkelijk en voorzien van 

alle benodigde ‘papieren’ in ons land mag blijven 

… de tijd zal het leren. Voorlopig blijft het onzeker 

en is het afwachten hoe het nieuwe kabinet zich 

zal opstellen. De vrijwilligers in Kampen laten zich 

echter niet uit het veld slaan en blijven zich op een 

bewonderenswaardige manier inzetten. Het gezin  

Babayants blijft enthousiast hopen op een goede 

afloop. Wilt u deze mensen een hart onder de riem 

steken? Dat kan door het gezin Babayants een 

mooie kaart te sturen met uw goede, hoopvolle 

wensen voor een goede toekomst in ons land. Stuur 

uw kaart naar: Familie Babayants, p/a Protestantse 

Wijkgemeente Open Hof, Lelystraat 49, 8265 BB 

Kampen. Graag vóór 19 januari a.s.  

De wijkgemeente-zelf kunt u steunen door een 

donatie over te boeken naar bankrekening NL21 

RABO 0373 7508 62 t.n.v. Kerkasiel te Kampen.  

Van harte aanbevolen.  Aad van den Burg – Arie 

den Hoed – René Strijder  

 

SENIORENMIDDAG- Kent u ze nog? Artiesten van 

vlak na de oorlog die door zang en muziek ons 

leven wat kleur gaven? Hoe blij maken ze ons nu 

nog? Een kleurige parade van Max van Praag tot 

de Selvera’s en Paul van Vliet….Laat u verrassen: 

dinsdag 20 januari Aanvang 14.30 uur.  

Voor vervoer: tel. 616451. 

 

TERUGBLIK Graag wil ik ons gemeentelid Kees Wisse 

van harte bedanken voor zijn inzet voor het 

Ringblad van de Hoeksche Waard. Hij heeft 

jarenlang in dat kerkblad de berichten namens De 

Open Hof geplaatst. Toen ik hem vroeg hoelang 

dat precies was, gaf hij aan dat hij dat niet zomaar 

meer kon reconstrueren. Daaruit concludeer ik dat 

het heel lang moet zijn geweest. Kortom, wat mooi 

dat je de taak zo lang hebt willen uitvoeren, Kees. 

En de rust en tijd die nu vrijkomt, is je van harte 

gegund! ds. Carla Schoonenberg. 

 

 

KRING STILLE OMGANG 

Dit voorjaar worden er drie bijeenkomsten 

aangeboden waarin verschillende vormen van 

bezinning en christelijke meditatie aan de orde 

zullen komen. Er is gelegenheid om mee te doen 

met meditatief wandelen, met een geestelijke 

vorm van Bijbellezen (Lectio Divina) en het lopen 

van een labyrint.  

De informatieavond vindt plaats op woensdag 28 

januari van 20.00-21.00 uur in De Huiskamer. 

Daarna zijn er drie bijeenkomsten die in de kerkzaal 

worden gehouden rondom de bovenstaande 

thema’s op de dinsdagen 3 februari, 17 maart en 

28 april van 19.30-20.45 uur. 

 

WORKSHOP : INSPIRATIE UIT GEDICHTEN 

Van 29 januari t/m 4 februari is de Poëzieweek. Het 

thema van dit jaar is ‘Metamorfose’. Ook in De 

Open Hof is er gelegenheid om samen een 

gedicht te bespreken of een gedicht te lezen of te 

maken. De organisatie van de Nationale 

Poëzieweek schrijft over het onderwerp: 

‘Verandering is de enige constante. Van rups naar 

vlinder, van dag naar nacht, van woord naar 

gedicht. Metamorfose is overal: in de natuur, in ons 

lichaam, in onze gedachten en in onze 

samenleving. Het is een transformatie die ons 

uitdaagt, verrast en inspireert. Poëzie is bij uitstek 

het genre dat deze veranderingen vangt, 

verwoordt en verbeeldt.’. Kortom, welkom om mee 

te lezen, te denken en te doen op deze open en 

creatieve avond.  

Datum: woensdag 4 februari van 15.00-16.30 uur. 

Aanmelden bij ds. Carla Schoonenberg. 

 

DANK U De afgelopen advent zijn wij liefdevol 

bezocht door onze Kerstengel. Het is zeer 

gewaardeerd. Dank daarvoor. Raymond en Grietje 

Rombout-Jongerius  

 

DANK U WEL Voor het mooie boeket. op 28 

december en de beterschapskaarten die we 

kregen. Ik ben weer helemaal beter, nadat ik in 

oktober een borstbesparende operatie heb 

gehad. Dick en Pietta van Reeven. 

 

DANK U WEL We werden verrast met de bloemen  

en een kaart vol wensen  vanuit De Open Hof.Na  

een spannende, ingrijpende operatie mocht ik net 

voor kerst weer thuiskomen. Het herstel en 

revalidatie zal een tijd in beslag nemen maar we 

zijn dankbaar dat de operatie goed gegaan is. We 

mogen weer hoopvol vooruit kijken. 

Een hartelijke groet van Co en Nel van Dongen 

 

DANK U WEL Wij willen iedereen bedanken voor de 

berichtjes en goede wensen, het deed ons goed. 

Hartelijke groet, Hans en Jozien Hagestein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Huiskamer 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig 

praatje, serieus gesprek of een activiteit!    

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 3 

Maandag 12 januari 

10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 

13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens 

Samen haken we onder meer dekens en omslagdoeken voor st. Kroeldekens en drinken 

we koffie/ thee. Neem je haaknaald 4 mee (of leen deze) en een € 1,00 voor de koffie/ 

thee. Wol krijg je van de st. Kroeldekens. 

Dinsdag 13 januari 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

Woensdag 14 januari 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-

612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50) 

17.30 uur Diner: Boeuf met aardapelpuree & stoofpeertjes en een toetje (bijdrage € 5,00) 

Donderdag 15 januari 

10.00 uur Inloop met koffie en thee en pastor Jolanda Griesdoorn–van der Pol 

Vrijdag 16 januari 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken voor Tabitha en de Pauluskerk 

Samen breien we voor Tabitha in Riderkerk en de Pauluskerk in Rotterdam. Kom gerust 

kijken en drink een kop koffie/ thee mee.  

20.00 uur Stijldansen 

Om 20.00 uur starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.30 aan. Voor 

informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com 

Vooruitblik: Dinsdag 20 januari 

14.30 uur Seniorenmiddag  

Op dinsdag 20 januari is er weer een gezellige seniorenmiddag. Deze middag staat in 

het teken van muziek en zang. Je bent van harte welkom. Voor vervoer kan je tot 

maandag 19 januari bellen naar 0186-616451. 

Woensdag 28 januari 

20.00 uur Informatieavond Kring Stille omgang 



Op deze avond (tot 21.00 uur) hoor je meer over deze kring die in het voorjaar van start 

gaat. Hierin komen verschillende vormen van bezinning en christelijke meditatie 

aanbod. Interesse en/of wil je meer weten? Kom naar deze avond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 


